


Slapen in tenten, ravotten tegen de sterren op, eten alsof je leven ervan afhangt, … Het zijn maar
enkele van de vele avonturen, die jullie te wachten staan op ons geweldige chiroweekend ter ere van
ons 75-jarig bestaan! Wij zijn alvast verheugd om jullie te mogen verwelkomen op 22 april aan onze
Chirolokalen te Rijmenam.

PLANNING

Optioneel: 21 april 2023

18u30-21u00: Tenten/campers opzetten voor wie wilt. Geef een seintje aan Marieke Van de Water als
je op vrijdag je tent al wil komen opzetten (0497/29 54 14)

Begin: zaterdag 22 april 2023

9 - 10u: aankomst + tenten opzetten
10u: opening en hijsen van de vlag
10u - 12u: voormiddag activiteit (keuze maken bij inschrijving)

- Mountainbike parcours
- Wandeling + leuke activiteit
- Ruwe spelen + plein spelen (voor jong en oud)
- Knutselen: Macramé, …
- Koken: fruitsaté, choco maken, …

12u30: eten
14u30: groot spel (voor jong en oud spelplezier gegarandeerd)
18u: avondeten
20u30: dalen van de vlag
20u35: kampvuur + toneeltjes leden
21u30: Bedtijd voor de jongsten
22u30-24u: Avondactiviteit voor ouderen of praatcafé

Einde: zondag 23 april 2023

8u: Opstaan
8u30: hijsen van de vlag + einde weekend
12u: alle tenten weg

Vanaf 8u: Olé pistolet
Ontbijt op zondag 23 april is niet voorzien in de prijs van het weekend. Voor een lekker ontbijt, kan je
je inschrijven voor Olé Pistolet. Meer informatie vind je hieronder.



INSCHRIJVEN

Surf naar de website: www.chirorijmenam.be en vul het formulier in om je in te schrijven voor dit
fantastisch weekend ter ere van ons 75-jarig bestaan!

Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro per persoon (-6 jaar) en 30 euro per persoon (+6 jaar). Dit
inschrijvingsgeld stort je op de rekening van ‘Chiro Rijmenam gemengd’ met het rekeningnummer
BE42 7310 3575 2454. Je kan uitsluitend via overschrijving betalen.

Vermeld bij de overschrijving uw naam en het aantal personen waarvoor u zich inschrijft. Gelieve
deze inschrijving in orde te brengen vóór donderdag 13 april 2023.

De werkgroep 75 jaar en de leiding hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 22 april!

PRAKTISCH

Het volledige weekend zal plaatsvinden aan onze Chirolokalen in de Heidestraat 1 te Rijmenam.
Blijven slapen is niet verplicht. Als u blijft slapen moet u zeker een tent/camper/caravan meenemen.

Iedereen is welkom op dit mini-kamp ter ere van het 75-jarig bestaan van onze Chiro Rijmenam.
Inschrijven is verplicht en daarbij is het belangrijk dat elke persoon apart wordt ingeschreven, ook al
kom je met je familie, vriendengroep,... Voor een vlot verloop van het weekend en de activiteiten
hanteren we enkele regels. Alle kinderen tot de leeftijd van rakkers en kwiks (12 jaar) kunnen alleen
deelnemen aan het weekend indien ze een begeleider hebben (+18 jaar). Kinderen onder de 6 jaar
mogen elke activiteit kiezen, maar moeten daarbij begeleid worden door een volwassene. Kinderen
tussen de 6 en 12 jaar mogen een andere activiteit kiezen dan hun begeleider.

Bij vragen kan u altijd Marieke Van de Water (0497/29 54 14), Maja Van Grinderbeek (0476/33 20 92),
Emma Van Wambeke (0472/08 89 68) en Hazel De Wever (0479/12 61 67) contacteren.

IK GA OP CHIROWEEKEND EN IK NEEM MEE

o Tent of camper
o Veldbed of luchtmatras
o Warme slaapzak en/of extra dekens
o Kussen
o Pyjama
o Zaklamp
o Knuffel
o Sportschoenen
o Regenjas
o 1 à 2 onderbroekjes
o 1 à 2 paar sokken
o Linnenzak voor vuil ondergoed
o 1 à 2 T-shirts
o 2 lange broeken

o 2 warme truien
o Chiro uniform
o 2 handdoeken
o 3 keukenhanddoeken
o Zeep, shampoo, tandpasta
o Tandenborstel en bekertje
o Haarborstel of kam (ev. haarrekjes)
o Zonnecrème
o Zonnepetje
o Drinkbus
o Identiteitskaart/Kids ID
o Zakcentje voor praatcafé

Chiro uniform of speelkledij is allemaal goed!

http://www.chirorijmenam.be


OLÉ PISTOLET

Zaterdagochtend organiseren we Olé Pistolet. Kom heerlijk ontbijten met familie en vrienden in onze
Chiro-lokalen!



Chiro betekent ook uit volle borst samen zingen! Zodat iedereen goed voorbereid op weekend kan
vertrekken, kunnen jullie hieronder het ochtend- en avondlied al terugvinden om eens te oefenen😉.

OCHTENDLIED

Wij hijsen bij
Het gloren van de morgend
Ons vlagge als
Een biedend lied!
Want heilig is
't geschenk van elke morgen
Dat god ons weer
t' aanvaarden biedt

Draag door weer en wind ons vlagge
Teken van de heldentijd
Laat ze waaien, laat ze werven
Allen voor de grote strijd
Laat ze waaien, laat ze werven
Allen voor de grote strijd

AVONDLIED

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, Heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê

Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.



RAADSEL


